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De kroon is van ong hoofd gevallen,
onze vreugde is in droefheld verandard.
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ZALIGE GEDACHTEMIS
¥an mevrouw

Eulalie SIAU

weduwe van mijnheer
EDMOND VAN BOXELAER

geboran te Wichelen op 14 juli 1888 en
godvruchtig overleden te Wichelen
op 14 november 1981,
versterkt door de H.H. Sakramenten,

Zij was een moeder die het waard is te Dblij-
ven leven in de gedachtenis der weldenken:
den en goedvoelendsn. Zij was een ultverko-
rene van God, bekleed met zedigheid en oot-
moedigheid, met goedheid en met medelijden
voor de minder-bedealden. Zij was wijs en

deugdzaam, steun en troost voor echtgenoot en
kinderen.

De dood zag zij naderen met rust en kalmte :
voor haarzelf getulgenls wan een gerust ge-
weten, voor ons de hechtste van alle vertroos-
tingen.

Toch bewenen allen die de gosdheid van haar
hart en de schoonheid wan haar ziel hebben
mogen Xenmen, samen met ons haar heengaan.
Vaarwel, beste kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen. Prent miin gedachternis in
uw hart, stel ww betrouwsn op God. Ilkzelf
ga nu, om mijn man ferug te zien in de vreug-
de van de Hesr. Kindaren allemaal, mijn vreug-
de en mijn kroen, gij weet hoe |k bezorgd was

om uw welzijn, uw deugdzaamheld, uw plichts-
besef. Blijf steeds elkanders steun en bid voor
mij.

Beminde bloedverwanten en bekenden, gedenk
mij in uw gebeden.

Weas mijn ultieme toevlucht, Jezus, Maria, Jo-
zaf,

nazr Jeanne
om haar bewonderenswaardige vrlendschap en
bazorgdheid

naar Zr. Theophila en consorores
om hun voorbeeldige verzorging
en kristelijk geinspireerda stervensbegeleiding

naar U allen
om uw blijken wan deelneming in onze rouw

gaat onze Innigste dank.

Drukw. G. Sas-Bracke, Margote 101, Wichelen



