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Zalig 2lin de dooden diein den Heer sterven,

..I-.

BID VOOR DE ZIEL

-

MARIA SIAU

weduwe van

Constant Helderweirt,

geboren te Brondegem, den 14 September 1862 en er
godvruchtig overleden den 6 April 1942,
Voorzien van de ., H, Sacramenten der stervenden.

Lid van het Broederschap van de H. Barbara envan
den Wekelgkschen Kruisweg.

Zi was eene teedere moedige en verkleefde moeder
en de liefde die zu hare kinderen toedroeg belette

geenszins hare liefde tot God. (H.Greg. Naz.;
~ Bemind van God en van de menschen zal hare ge-
dachtenis in zegening blyven. (Eccles. [.)

In Christus onzen Heer glanst de hoop van de ge-
lukzalige verrizenis, zoodat wa, die door het zekere
wooruitzicht van den dood worden bedroefd. ook
door de vaste belofte der onsterfelyhherd worden
_ getroost. Immers, voor uw geloovigen, o Heer, gaat

~ bet leven niet verloren, maar het wordt in een beter
ballingschap ineenstort, winnen wij in den Hemei
een blijvende en eeuwige woon. (Praef. Missae def )

Duurbare Kinderen en Kleinkinderen, vergeet de
lessen uwer moeder niet; gedenkt de zorgen en de
liefde welke ik voor U gehad heb : en blift leven in
de vrees des Heeren : dan zullen wt) elkander inden
Hemel wederzien { H. Chrys.)

H Hart van Jerus, ik betrouw op U. 300 d. all.

Zoet Hart van Maria wees miin zaligheid.

300 dagen aflaat.
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veranderd; en, daar het verblijf van ons aardsche =







