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Laat alles wat vergankelijk is varen en zosk
wat eeuwig is, (Nav. Chr.
i Bid voor de Ziel -
I . i
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SIDONIE SIAU

Echtgenoote van
ALFONS DE RYCK,

geboren te Erondegem, den 12 Maart 1872 en

godvruchtiginden Heer ontslapen te Ottzrgem

den 24 Mei 1927, versterkt door de laatste Hei-
lige Sacramenten.

Lid van den Wekelijkschen Kruisweg.

Zij was eene godvreezende vrouw. eenvoudig
en oprecht van harte, God en de menschen
aangenaam, zal haar aandenken duurbaar zijn
bij degenen die haar kenden.

Met stichtende verduldigheid en christene
onderwerping aan Gods wil, hee't 71] het einde
harer kwellingen afgewacht, tot den tijd welken
God had gesteld om haar de eeuwige rust te
verleenen,

Gelukkig wie leeft en sterft onder de bescher-
ming van Maria. 7Zij was uw kind Maria, toon
dat Gij hare moeder zijt.

Duurbare Echtgenoot, eenmaal zullen wij
malkander wederzien in den hemel, en dan zal
uw harte blijde zijn en niemand zal ons onze
vreugde ontaemen. Leer onze dierbare kinderen
God vreezen, de wet Gods beminnen en er naar
leven. En gij, teergeliefde Kinderen, eert uwen
vader al de dagen van uw leven, weest hem
gehoor- en behulpzaam. Vergeet uwe moeder
niet in uwe dagelijksche gebeden.
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