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BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

ANDREAS KAREL SICHIEN

echtgenoot van Mevrouw

‘Manlz D GeesrT

LID DER CONFRERIEN VAN HET H. SACRAMENT,
H. HERT EN H. BARBARA.

Geboren te Berlaere, den 21 April 1848 en god-
vruchtig overleden te Overmeire, den 13 October
1927, voorzien van de HH. Sacramenten.

QST E—

Hij bracht zijn leven door in de vreeze Gods en
in het uitoefenen der christelijke deugden, ook
toen hij de ure des doods zag naderen, werd hij
niet bedroefd, maar op de goddelijke hermhertig-
heid steunende, gevoelde hij zich gelukki 'nniil,‘tn
goddelijken Zaligmaker ontvangen te hebben
welhaast te mogen treden in de ecuwige rust.,

Gij weet, o Heer, dat ik nooit gemeenschap hield
met hen die lichtveerdig zijn in hunnen omgang.

Die goed geleefd heeft, sterft niet slecht,

Beminde Echtgenoote, liefste Kinderen, weent

ik verlaat slechts een dal van tranen en ellenden
om het te vérwisselen met het geluk des Hemels.
Blijft onder elkander vereenigd door de liefde.
In den Hemel zien wij malkander weder.

Mijn Jesus, bermhertigheid, (100 d. afl.)

niet over mij gelijk deze die geene hoop hebben,
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