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Heer, Gij weet alles. Gij weet dat ik U liefheb.
{Joann. 21 v 15)

T Bid voor de ziel

CYRIEL SICHIEN
Idoon wvan

EMIEL en MARIA DE GUCHT
geboren te Overmere, op 9 September 1921, en er
overleden de 14 Maart 1948

Gezalid met ‘t H. Oliesel.

Lid van de B.J.B., H.Hartbond, St Gregoriusgilde,
en Conlirerle van de H. Barbara.
AR

Het leven van de mensis een geheim op zich-
zelf. Er is niets moeilijker voor de mens dan zichzelf
te kennen. Hoe zouden andere mensen die ons hart
en onze gevoelens nlet kennen, dan met recht over

ons kunnen oordelen? God en Hij alleen kent ons
zoals we zijn.

Terwijl vele ouders met hun kinderen na de
Plechtige H. Communie vol zalige vreugde huiswaarts
keesrden en de gedachtenis aan die onvergetelijke dag
verder in 't leven mede zullen dragen... terwijl de
lachende zon over land en volk haar milde stralen
goot.. nam een jong beloftevol leven een eindea.
Terwljl 't hernieuwend levenssap In bomen en strutken
knoppen deed zwellen welke weldra zullen opeabar-
sten... terwiljl de natuur zich gereed maakte om
weldra midden veelkleurige bloemenpracht de eerste
blijde vogelenzang te aanhoren... werd een fumilie
in zware rouw gedompeld.

Heer, hier staat voor U de ziel van een jonge-
ling. Heer, neem deze ziel in Uw barmhartige liefds
op en gedenk wat zij tot Uw glorie op aarde heelt
gedoan.

Geliefde cuders, mijn levensoffer is voor U een
kelk vol bittere smart. God droge uw tranen en schen-
ke zachte balsem aan uw gefolterd hart.

Beminde broeder en zusters, samen groeiden
we op onder de ogen van onze goede ouders. Thans
heb ik U verlaten... gedenkt mij in uw gebeden en
stilt 't diep harteleed von vader en moeder.

Beste makkers van de B.J.B,, bidt voor mij opdat
we hierboven eens opnieuw verenigd worden.

Heer, geel hem de eeuwige rust, dat het eeuwig
licht hem verschijne en hij in vrede ruste. Amen.

Mr en Mw Emiel SICHIEN.DE GUCHT,
Mr en Mw Jan DE DOBBELAERE-SICHIEN en kinderen,
Mijnheer Remi SICHIEN,
Mejuffer Madeleine SICHIEN,
De familién SICHIEN, DE GUCHT,
DE GEEST en DE VRIESE,

danken U hartelijk voor de troostvolle
blijken van genegenheid en gebeden welke
zij van uwentwege mechten ontvangen.

_Drukkarlj Cebroeders D'hooge. Dwrmar.e. tel. 124,




