Emiel Sichien

Geboren op 03-01-1913 te Overmere
Overleden op 25-04-1982 te Zele

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Veor vrijheid en recht
ongeknecht, cnvenseerd,
«voor Outer an Heards

VAOOM AANDENKEN AMN

DE HEER
EMIEL SICHIEN

echigenoot van Meévrouw
EMMA VAN MALDEREN

geboren te Overmere op 31 jansar 1513

en averledan te Zale op 25 april 1982,

gezalld mat het H. Oliesel In extremis.
Lid wan de Landelljke Gilde.

Emiel is geboren en opgegroeid in het lande-
lijke Overmore, waar op 12 okiober 1798 de
Boerenkrijg tegon voor «God en Vaderland-.

Boer- en gelovig-zijn waren 50 [aar geleden
twoe begrippan, die mekaar volledig dekten.
Aan dat ideaal is Emiel gans zijr leven trouw

gebleven,

Samen met 2 jn echigenote Emma heeft Emigl
geboerd on in de vruchten op het land en de
dieren in de stal, Gods schepperde hand aan

hat werk gezien.
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.rfE Tarn wanr hoan 11 kindaren wamn

door het leven... en ze daarbi] gelovig 1o
begeleiden : een hele opgave In deze tijd.

Om die opdrazht tot een goed einde te kun-
nen brengen ging Emiel elke week bij de
Heer de kracht vragen tijdens ce rondaga-
Eucharistieviering.

Ma zijn kontakt met God.., had Fij nocod om
ock bl] de mensen te komen ; lussen pot en
pint sloeg hij een babbeltje met hen. En als
zijn tan-ploeg -thuis- speelde, ging hij sup-
porteren voor K.S.C. Lokeran te Daknam.

Na de zege san zijn ploeg keerde hij per
tiets langs ean binnenweg naar zijn familio
&n zijn werk terug ; want 'n boer heefl nooit
gedaan... ook niet op zondag.

Zover is hij miet meer geraakt. n het zicht
van de thuishaven... en van zijn pensioan dat
hij al had aangevraagd, is hij onverwacht
door de Heer opgeroepen om te rusien voor
altijd. =Alles was volbracht voor heme.

Samen met zijn echtgenots. kincesen, klein-
kinderen, familieleden, vrienden en geburen
l:rid:la-n we : «-Heer, geel zijn ziel de eeuwige
rusts,

De familles SICHIEN, VAN MALDEREN,
VAN OVERME RE en HUBEAU

dankes U voor uw gebod
an uw medoloven In hun rouw
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