Rachel Sichien

Geboren op 16-04-1924 te Overmere
Overleden op 21-01-1988 te Gent
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Het is een wonderbaar ding,
een moeder.

Anderen kunnen je liefhebben
maar alleen een moeder

kent je volkomen

zZi] beschermt jou

21] werkt voor jou

en vergeeft jou alles

wal je ook doet.

Zij begaat slechts dat ene onrecht,
het is sterven en je verlaten.

(naar r.m. rilke)

t

In Gods vaderhanden en in uw vrome gebeden
bevelen wi| de ziel aan van

MEVROUW

RACHEL SICHIEN
echtgenote van de heer Theofiel DE GEEST

geboren te Overmere op 16 april 1924 en god-
vruchtig overleden in het UZ te Gent op 21 ja-
nuari 1988, gesterkt door de laatste Heilige Sa-
krameanten,

Lid van Boerinnengilde en Ziekenzorg.

Geef Heer, uw trouw enuw heerlijkheid aan deze
mens die de gave van het leven ook in pijn en
moeite steeds. vreugdevol en moedig uil uw
hand kon ontvangen.

Na een leven vol zwoegen en zelfopoffering
kwam voor jou eindelijk de welverdiende rust.
Detijd voor je man, je kinderen en kleinkinderen.

Te vlug echter sloeg de ziekte toe.

Na maanden van onzekerheid en pijn sprankel-
de de hoop weer op. Eindelijk hadden we je te-
rug.

Maanden later sloeg de ziekle weer loe, ongena-
dig tot het bittere einde. Toch bleven je gedach-
ten bij ons, tot je laatste snik.

Moeder, ook wij zullen j& nooit vergeten !
Je echtgenoot, kinderen en kleinkinderen,

De families SICHIEMN, DE GEEST, ONGEMA en
TEMMERMAMN

danken U voor de blijken van kristelijke deelne-
ming hen betoond in rouw en gebed.
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