August Smekens

Geboren op 09-09-1899 te Wichelen
Overleden op 17-08-1957 te Aalst
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Zalig zijn de vreedzamen want zij zullen kinderen
Gods genoemd worden.

1 BID VOOR DE ZIELERUST VAN

Mijnheer AUGUST SMEKENS

WEDUWNAAR VAN MEVROUW
MARIA VAN DEN ABBEELE

Geboren te Wichelen, de g September 1899 en
godvruchtig overleden te Aalst, (O.L.Vr.-Kliniek,

Mijlbeck) de 17 Augustus 1957.

Voorzien van de HH . Sacramenten der stervenden en
van de Pausclijke Zegen.

Hoe gelukkig is de duurbare overledene allengskens
het uur van scheiden te hebhen zien naderen ; want
alzo heett hij zich bereid om heilig te sterven.

Vele zorgen heeft de overledene in zijn levensloop
gekend 5 al te vrosgtijdig werd hem zijn echtgenote
ontnomen en alleen moest hij al de lasten van het gezin
dragen ; hij was echter christelijk en vond een vaste
steun in zijn geloof en zijn betrouwend gebed, hetgene
tevens zijn grote kracht bleef tijdens ziin langdurige
zickte. Veel heeft hij geleden maar hij heeft met een
heilig geduld alle beproevingen gedragen; nooit
hoorde men hem klagen, hij was opgeruimd, ook in
zijn lijdensdagen. De Heer heeft hem tot Zich ge-
roepen, moge de beloning niet withlijven voor zijn
langdurig lijden.

Duurbare Kinderen en familie, hoe gaarne ware
ik nog enige tijd in uw midden gebleven : de Heer
heeft er anders over beschikt, Zijn H. Naam zij geze-

gend. Wilt mij steeds indachtig blijven in uwe gebeden.
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Mr en Mevr. Henri Smekens-Van Houtte,

Mr en Mevr. Frederik Smekens-Van Uachem
en kinderen,

Mr en Mevr. Leo Smekens-Verleyen,

Mr en Mevr. Frans Smekens-Baeyens en kin-
deren,

De Familien SMEKENS en
VAN DEN ABBEELE

danken: U van harte voor de blijken van ge-
negenheid en kristelitke declneming hun be-
toond bij het afsterven van hun beminde va-
der, schoonvader, grootvader, broeder,
schoonbroeder, oom en kozijn

Mijoheer AUGUST SMEKENS

Drukk DE NIL Wichelen




