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o Christenen, gij die uitverkoren wordt om 't aller-
meest te lijden, verheugt u in uw tranen, want gij,
gij draagt de trekken van uw Meester zelf in u l...

(V. Tricht — 5t Paul. - Gal. YL 17)

+ BID VOOR DE ZIEL VAN JUFVROUW

CECILE VAN DAELE

DOCHTER VAN
Mijuheer RAYMOXD, en van Meveouw MARIE DE YYLDER,
geboren te Overmeire op 27 October 1908 en er
zeer godvruchtig overleden op 18 Juni 1927,
Voorzien van de HH. Sacramenien der stervenden.
Lid van verschillige godvruchtige genootschappen.

Heer, (Gij had er vijf op zes gevraagd..., we hebhen
ze gegeven... (ij vraagt het zesde, het laatste, ons
allerlaatste hoop, het leven van ons leven, We geven
het U ook... en vuor de zesde maal, ons eerste en
laatste woord : Uw heilige Witdgeﬂchiede, gezegend
zi] Uw Naam! Nochtans, o Go UEDie iien mensch
met een gevoelig herte schiept, dij ie hebi geweend
om Lazarus, Uw vriend, laat toe, een oogenblik, dat
wij ons vader- en moederhart pitstorten om Cecile,
ons kind, ons allerlaatete kind : bron van onbesef.
baar, niet uit te spreken wee...

Een ouderhart alleen hegrijpt de diepte van
de smart toen men haar hoorde bidden, herhaalde-
lijk hoorde bidden van op haar lijdensbed : « Heer
in uwe handen beveel ik mijnen gecst | * Bidden was
haar leven, en stervend bad ze nog. - Ze telde inder-
daad slechts 2 bekende wegen : den we% die leinde
naar huis en naar de kerk. Zoo 'n ingetogen rein-
heid treft men nog zelden aan. En het dagelijksch
Feestmaal met baren Bruidegom aan de Communie-
tafel deed haar de wereld viuchten, had haar te o-
verheerlifk schoon gemaakt om ocoit bevuild te wor-
den hier door het aardsche stof... — Dierbaar kind,
tot ziens ; tot weérziens op den dag dat wij niet en-
kel u wetrvinden, maar ons verblijden samen met
onze kinderen al | Miin Jesus, barmhartigheid,
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Overmeire, druk. en fot. Ach. D’hooge-Suy.
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