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BID VOOR DE ZIEL
VAN DE HEER

JULES VAN DAELE,

weduwnaar van Mevrouw
HORTENSE DE WILDE,

geboren te Kruishoutem de 14 maart 1885 en

na een smartelijk ongeval godvruchtig over-

leden te Oudenaarde in het St. Elisabeth-

hospitaal, de 7 februari 1970, gesterkt door
de H. Sacramenten van de zieken.

Lid van de Boerengilde.
_D.._

God onze Vader, wanneer wij het leven van
Vader Jules overschouwen dan zijn wij U
zoveel dank verschuldigd,

- dank wvoor =zijn ijzersterke gezondheid,
nooit is hij echt ziek peweest

- dank voor het vele, vele werk dat hij tot
op zijn hoge opuderdom altijd graag en goed
heeft gedaan

- dank wvoor de nauwgezetheid in alles wat
hij steeds heeft ondernomen

- dank wvoor zijn grote bezorgdheid van de
morgen tot de avond, voor de talenten, die
hij van u zo mild mocht ontvangen in groot
geloof

- dank wvoor de strengheld waarmede hij al-
les van zichzelf eiste en ons heeft geholpen
het beste te geven #zo in een gezin als in
het klooster

- dank voor zijn flink verstand waarmee hij
zijn gezin en ziin bedrijff heeft geleid en
voor ons allen heeft gezorgd

- dank voor de liefde en de wvriendschap
waarmede hij zijn kinderen, kleinkinderen,
familieleden, buren en vrienden steeds heeft
omringt

- dank wvoor zijn 85 jaar jong zijn

- dank ook, ja hoe diep de wonde ook is

die in ons hart achterblijft, en hoe geweldig
de pijnen van het ongeluk in zijn gebroken
lichaam ook moeten geweest zijn, toch dank
voor Zziin deod; het was zijn wens al wer-
kende te mogen sterven. Zo was zijn dood
zoals zijn leven, hij wist wat er gebeurde
tot het laatste ogenblik. Hij wist het he-
melse Vader en schikte er zich naar. Uw
wil was voor hem heilizg en bij U zou zijn
leven in wvolle kracht kunnen verder gaan.

- dank dat al het schone in zijn Jeven zo
sterk is dat het ons al het mindere doet ver-
geten. Laat het ook zo zijn, hemelse Vader,
dat Gij hem in uw liefde opneemt: dat bid-
den wij U, die samen willen blijven als fa-
milie en vrienden rondom de gedachte wvan
onze dierbare; zo helpe ons uw Zoon Jezus
Christus, die ons vonorging in de werrijzenis,
en uw H. Geest, Amen.

Eerwaarde Zuster Lucilla in de wereld Julia
Wan Daele,
Mr en Mw Jozef Raes-Van Daele en kKinderen
zijn kinderen en kleinkinderen:
De families Van Daele-Levrau en
De Wilde-Ardenois

diep getroffen door de blijken van deel-
neming en uw geheden, danken U van harte

Drukk. Vanderhaegen Kruishoutem



