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vroom aandenken aan

patrick van daele
geboren te overmere, op 15 juli 1951
en van
kris van daele
geboren te overmere, op 23 december 1956

op de viaamse hoogdag van 11 juli 1971, bij
een zwemongeval, omgekomen te hontenisse
{nederland).
Zonen van

marcel en francine van daele-hulders

plots en onverwachts werden zij van ons weg-
genomen. terwijl hun jonge en frisse leven
openbloeide in blijdschap en pril geluk dat
zovee! schoons beloofde voor de toekomst.
onbegrijoelijk en ondoorgrondelijk zijn de
wegen van de Heer. diepgelovig, maar ge-
broken door smart en pijn, raden wij naar het
misterie wvan Gods voorzienigheid: twee
mensen in de volle lente van hun jong leven
worden weggeplukt als rozen in de bot.

bezinnen we even over de woorden van de
profeet kahlil gibran :

— een vrouw die een kindje aan haar boezem
drukte zeide : « spreek tot ons over Kin-
deren =

— en Hij zeide :

« uw kinderen zijn uw kinderen niet.
zi] zijn de zonen en dochteren van 's levens
hunkering naar zichzelf.
zi] komen door u, maar zijn niet van u
en hoewel zij bij u zijn, behoren zij u niet
toe...
gij moogt hun lichamen huisvesten, maar
nieat hun zielen. want hun zielen toeven in
het huis van morgen, dat gi] niet bezoeken
kunt, zelfs niet in uw dromen...

ij zijt de bogen waarmee uw kinderen als
evende pijlen worden weggeschoten,

de Boogschutter ziet het doel op de weg
van het oneindige en Hij buigt zich met
Zijn kracht, opdat Zijn pijlen snel en ver
zullen vliegen.

laat het gebogen worden door de hand van
de Boogschutter een vreugde voor u zijn :
want zoals Hij de vliegende pijl lieftheeft, zo
mint Hij ook de boog die standvastig is... »

diarbare ouders, broeders en zustar, kleina
koen en eva, alle familieleden en vrienden...
als wij rusten in de aarde dank God met ons
en prijs hem om de prachtige voorbereiding
op de geuwige vreugde.

de families van daele en hulders,

danken u om uw diepmenselijk medevoelen.

begr. vandenberghe, sint-amandsberg
tel. 28.13.84




