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De dood is de verlossing van vele ellenden ; een

schat voor die godvruchtig geleefd hebben.
H. Thomas Aqg.

T BID VOOR DE ZIELERUST

van Miinheer

RAYMOND CASIMIR VAN DAELE 4

echtgenoot van Mevrouw

MARIA BARBARA DE VYLDER
Geboren te Berlaere, den 16 Juni 1872 en stichtelijk
overleden te Overmere, den 13 November 1043
voorzien van de HH. Sakramenten dar Stervenden
Lid van den Bond van 't H. Hart, van Jde Confrerie
van het H. Sacrament en andere podvriuchiige

(ienootschappen

Op U, mijn Jezus, stel ik miin hoop, op U die
gezegd hebt: «<lk ben de Verrijzenis en het Leven;
die in Mij geleoft, al is hij gestorven, zal leven.»

Joa. XI. 25,

Hij was een man van diep kristelijk geloof en
van een rechtvaardigen levenswandel; een voor-
beeld voor iedereen. Veel lijden en beproevingen
heeft de Heer hem in zijn leven overgezoaden,
doch alles, ook zijn laatste ziekte, heeft hij met
een geduldig hart gedragen. Thans is hij door den
Heer beloond en juicht hij met zijn overleden
kinderen in den hemel.

Dierbare Echtgenoote, sterk zult gij ook zijn
in deze laatste en grootste smart van uw leven.
Het kristelijk geloof dat onze levensdagen geluk-
kig maakte, zal ook nu uw lijden draaglijk en
verdienstelijk maken. Eens zullen wij te zamen
vereenigd zijn om nooit meer te moeten scheiden.

Bid voor zijn zizlerust de vier Akten.

Dr. fules Van den Bossche, Overmere
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