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Wij danken u die moeder waart;
wij blijven om uw goedhe:d vragen.
Gij leeft voorbij uw aardse dagen
waar elk geheim is opgeklaardl...
(Helderenberg)
T

Blijvend aandenken aan
MEVROUW

ANNA MAAG
echtgenote van wijlen Dokter Medard VAN HYFTE

Geboren te Gent op 15 februari 19C1 en overleden te Gent op 7 juli 1993.
Gesterk! door de H. Sakramenten der Zieken en de Pauselijke Zegan.

—

Beste mama, Liefste grootma,
Een heel lang leven mocht gij met ons zijn. De tijd was nog te kort om al
jouw gaven te erkennen, En om jou onze dank te laten voelen...
Als doktersvrouw stond gij uw man terzijde. Jij waart voor ham gemoexis-
rust na de zware dagtaak. Bij de bevnijding was jij zijn steun, toen hij op
eigen levensgevaar gekweltsten ging verzorgen. Jouw bang hart bleef dan
alleen bij uw nog jonge kinderen. Dat was jouw verborgen zorg voor leed
van medemensen... Je leefde intens mee met al wat er gebeurde, dichibij
en heel vér, tot uw laatste dagen.
Je hield van kunst, van dicht- en schilderwerk. Uw anispanning vond je in
muiziek, apera en tongel.
En de verzorgde tuin met vogelenzang en bloamen was jouw gelislde
levenskader. Jouw en ons klein paradijs.
Je hield van levensslijl en tucht en vaste levensregel. Daarin zag je het wel-
zijn van uw kinderen. Deinspiratie en de kracht voor zoveel opgaveniagin
jouw rotsvast geloof, oprechtheid en trouw!... Z6 mocht jelang verblijven in
ons migden, jouw thuis, jouw levensopdracht. We zijn er dankbaar voor!
Dan, nog te vroeg voor ons, ben je heengegaan, met aan uw zijde uw Rila.
Jij r!m toch levenslang voor elkaar en voor ons allen gezorgd. Ten einde
tog
We zeggen je vaarwel met jouw wocrden eens - nog jong - voor jouw moe-
der bestemd: "In uw armen 20 vol zoate rust

wordt mijn droefheid stilaan ingesust,

en 'lis mij een zoetheid zonder naam.

En eerbiedig voeg ik de handen saim,

wijl ge mij stille een kruiske geelt..."
Rust nu in Gods vreda!... :

De familie dankt u voor uw gebed en blijken van medelaven.






