Maria Rosalia Mabesoone

Geboren op 05-03-1897 te Oostburg (NL)
Overleden op 13-07-1984 te Wijnegem
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

Een staerke vrouw, men vindt haar nigt licht.
[(Spreuken 31:10)

DANKBAAR GEDENKEN WIJ
Mevrouw

Maria Rosalia MABESOONE
wEdUWE van de heer Frans WUYTS

‘geboren te Oostburg op 5 maart 1897 en godvruchlig
overleden te Wijnegem op 13 juli 1984,

Geslerkt door de H. Sakramenten,

Mls 70 een sterke, briljante Bijbelse vrouw hebben wij
U gekend, moederke, Uw leven was een groot offer,
liefdevol voar ieder, hard voor U zelf. Dank zij Uw intel-
lektuele achtergrond stond gij zelf, op vergaderingen
met een merkwaardig oratisch talent, uw man, Toch
zocht gij nocit uw eigen roem, slechis het geluk van
de Uwen: Uw agezin, Uw volk, telde, Zelfs in moeilijke
tijden hield gij ondanks alles stand, Uw Zesuwse
leuze «Luctar et emergos {Ik vecht moedig en kom
boven) indachtig. Wi zijn dankbaar voor dit leven,

Met bitterheid en ongeloof moesten wij ervaren hoe
Uw wgezegendes ouderdom U langzaam, eerst gees-
telijk daarna lichamelijk tot een geknakte plant her-
leidde. In sommige heldere ogenblikken was Uw glim-
lach, Uw streling, Uw kruiske de mooiste dank voor
Uw verzorging.

Mu is Uw strijd gestreden moederke. In de zomer ging
U heen, Leef verder in Gods eeuwige zomer met de
vrede, de rus! en de schoonheid, waarveor ge hier zo
gestreden habi,

De familie Wuyts.-De Pauw dankt bijzonder Mevrouw
Salender an Mevrouw Dimf-De Paww voor hun liefde-
volle zorgen en allen die met haar hebben meege-
leafd.

Begr. Peerasr - Wijnegem - T. 3538083 - 3537519









