Aline ClaraMabilde

Geboren op 10-02-1920 te Zonnegem
Overleden op 24-05-1979 te Balegem
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« Het komt u niet toe dag en uur te kennen, die
de Vader in zijn macht heeft vastgesteld. »
Liturgie v. d. Hemelvaartdag).
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Bid voor de Zielerust van
Mevrouw

Aline, Clara MABILDE

echtgenote van de Heer
Emiel, Hendrik VOLCKAERT

geboren te Zonnegem op 10 februari 1920 en
rustig in de Heer ontslapen te Balegem op 24
mei 1979, gesterkt door het Sacrament van de
Ziekenzalving in extremis.

Door vele beproevingen moeten wij binnen-
gaan in het Rijk der hemelen. In weinigen is dit
apostel-woord z6 bewaarheid als in deze vrouw.

Vol kristelijk levensoptimisme heeft zij de jaren
gedragen, waar pijn en benauwdheden haar niet
werden bespaard.

Hoe vond zij de kracht om de beproeving te
dragen zonder klacht, en =zoveel levensmoed
kunnen opbrengen met een broze gezondheid.

Moeder, hoe rijk gezegend was uw leven, ge-
tekend door uw geloof in de H. Eucharistie.

Door de wekelijkse H. Communie heeft zij de
genade gevonden om zalig te sterven. Voor haar
kwam de dood niet onverwachts, zij was bereid
voor de definitieve ontmoeting met haar Schepper.

Deze les van:geloof zullen vader en de kinderen
ter harte nemen.

Moeder zullen zij het geluk niet misgunnen,
dat de tijd van beproeving voor haar geweken is,
om deel te nemen in de wvreugde van het Vader-
huis.

Broers en zusters zullen niet treuren evenmin
als Aline niet treurde om haar kruis; maar even-
als haar zuster zullen zij zich voor de volle
honderd procent aan God overgeven.

Allerheiligste Hart van Jezus, ontferm U over
ons, 500 dagen aflaat.

Danken voor uw christelijk meeleven :

De Heer Emiel VOLCKAERT, zijn echtgenote.

De Heer en Mevrouw Gerard VAN DE VELDE-
VOLCKAERT Linda, haar kinderen,

De families MABILDE, VOLCKAERT.,
VAN DER BIEST, VAN CAENEGHEM.

Drukk. : Mevr. HAESEBEWT - Oosterzele-Balegem.



