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TEDER AANDENKEN AAN
MEJUFFROUW

Rachel, Marie Tack

gebores te Bottelare op B augustus 1385 en godvrach-
tig overleden te Destelbergen op 24 juli 1974,
gesterke door de H. Zalving der Zieken

Iemand is nit ons midden heengegaan dle in hasr
leven wveel gepresteerd heeft. veel gewerkt heeft. miet
voor haar zelf, maar voor anderen. Haar leven was
een groot offer voor al haar dierbaren, Zij vergat zich-
zelf en stelde haar vele gaven ten dieaste en ten bate
van baar familie.

Rachel was cen mens met eea groot geloof. zo groot
dat zij zich steeds manr onwanrdig achtte in de ogen

Waw, Indexen.be

van God En juist in haar nederigheid en bekeatenis
van haar ki¢inheid, was zij groot. Het was met em
diep geloof dat zij verlangde naar de komst van de
Heer thais, wanneer 2i] zelf naar de kerk niet meer
kon gaan.

Met het wel en het wee van haar familieleden leefde
zij mee. Zij volgde het familieleven van haar dierbaren,
Zij verheugde zich over de kleine en grote vremgden
van een familicleven. maar zij leed er onder wanmeer
het niet mool was. Zij was dankbasr om hen die zich
over haar leed buigden. die baar pijn wat heelden. Ja.
midden baar lijden was zij verdualdig.

Mijn beste dank aan allen dic goed waren voor mij.
Mogen zif gelukkig zijn in de gave van zichzelf.

Dierhare zusters. broer en familieleden, weest voor
elkazr verder cem goede stemn zoals U dat waart
VOOr mg.

Uw gebed was een grote hulp voor onze
dierbare overledene,
Uw deelneming een ware troost voor ons.

Daarom danken U van harte

De FAMILIE.
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