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God, ik heb U 20 dikwijls GOEDE VADER
genoemd.
Ik heb U gevraagd mij steeds mabij te zijmn;
ook NU.

1
GEDENK IN EEN VROOM GEBED

DE HEER

Oscar Karel VAN CAUTER

echtgenoot van Mevrouw
Julia DE VULDER

Geboren te Aaigem op 17 december 1317 en

godvruchtig overleden in de O.LVrouwkliniek

te Aalst op 10 april 1979, gesterkt deoor de
HH. Sacramenten der zieken.

Lid van de kristelijke bond der gepensioneerden

De eenvoud, de rechigeaardheid, de mannelijke
godsvrucht en een stuwende werkkracht ten
bate van zijn geliefde vrouw en dierbare kinde-
ren, zijn als zovele kenmerken van dit schoon
leven.

Wij wisten het dat onze dlerbare vriend Oscar
met een zwak hart sukkelde; dat het eens fataal
zou worden. Maar zijn groot optimisme en
levensmoed hielden hem sterk. Als zijn goede
vriend, wist ik, hoe hij veel lijden verborg.
Maar het Krule van zijn Heer en Meester:
Jezus, was zijn sterkte in moeilijke ogen-
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blikken. Te wroeg, naar menselijke maat, Is
hij teruggercepen tot de eeuwigheid. Het is
ons alier beurt: de een wat vroeger dan
de andere ; maar wat is sen Jaar. Oscar heeft
het zo dikwijls aan ons gezegd.

Laten wij ons met deze kristelijke familie de
woorden van Jerus san het Kruis herhalen :
God, niet mijn maar Uw wil geschiede...
In Uwe handen beveel Ik mijn geest s,

Dierbare echtgenote, lieve kinderen, goede
vrienden : ik dank u allem wvoor de zZorgen,
de vriendschap én uw gebed ; Ik zeg u vaar-
wal en vraag uw gebed.

Heer, wees Uw dienaar genadig. Amen.

(a. s.)
De families
VAN CAUTER, DE VULDER, DE LUYCK
en LIEVENS

danken U voor de blijken van deel-
neming in hun rouw,

Uita. VAN MELCKEBEKE - Aaigem



