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O Moeder,ween niet meerin't etil en eenzaam huis,
Uwzoon,alschristenstierfinde armen van't kruis.
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Bid voor de ziel
van Mijnheer

ADON CONSTANT VAN CAUTEREN

Zo0On van
FRANS EN MARIE ZAMAN

Lid van't Genootschap van den H. Franc. Xavertus
ORDERKLERK DER POSTERIJEN

Soldaat-Telegrafist, gehécht aan het Belgisch
Hoofdkwartier,

geborven te Berlaere den 11 April 1894 en godvruch-
tig overleden in het J’mjf:faaf - Cabour te
Adinkerke den 22 Augusti 1917,

Christelijk en eerzaam jongeling, verstandig en
bekwaam, gulhartig en rechischapen van inborst,
was hij de vreugde en de troost zyner ouders, de
vriend en het voorbeeld van allen.

Getrouw aan eer en plicht, snelde hij het Va-
derland ter hulp in de dagen van gevaar : fier en
moedig stond hy met Belgié'sdappere zonen rond
de Leeuwenvlag geschaard.... kwellingen en
ziekte kwamen zijne krachten, doch niet zijnen
moed, terneerslaan. Om gezoundheil en leven bad
hij ten einde zijue plaats in den strijd te herne-
men. (tod beschikte er anders over en verhaasle
zich het offer van ziju jeugdig leven te aunvaar-
den... Zulke dood is eeune heldendood.

O duurbare Ouders, Broeders en Zuslers, voor
wie min vroegtijdig afsterven zuo eene zware
en smartelijke’ beproeving is. weesl getroost :
met liefde ben ik gestorven voor het Vaderland.
Mijne dood is schoon en roemvol voor u; aan mi
Eeai‘t zij de verzekering vap de ousterfelijke

roon des Hemels. )

Vaarwel, gedenkt u mijner inuwe gebeden en
tot wederziens in het Rijk van eeuwigen vrede.

Zoet hert van Jezus, bescherm Belgie.

300 dagen afl












