Bernadette VVan Cauteren

Geboren op 02-04-1912 te Berlare
Overleden op 28-01-2003 te Gijzegem
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

" MNu wallen de laatste grenzen open

mijn Heer en mijn God, nu kom ik thuis,”

]

BIDDEMND GEDEMKEM WIT

Zuster Bernadette Van Cauteren

Zuster van Sint-Vincentius a Paulo
van ‘Gljzegerni.

Zij werd geboren te Berlare

ap X april 1912,

trad in het klooster te Gijzegem
op 9 september 1936,

sprak er de religicuze geloflen uit
op 23 aprl 1938

en volteoide haar podsewijd leven
te Gijzegem op 28 januari 2003,

D= familie en de zusters danken U
voor uw gebed en voor uw medeleven.

be

Ik wil steeds,

oog in oog,

metr U zin,

in doen en laten,

in vreugde en verdriet,
want Gij alleen

kunt mij leiden

in dit leven.”

Deza tekst van R. Tapore

belesfde Zuster Bernadette in alle eenvoud,

in alle siilce.

Wat ze deed probeerde ze heel goed te doen,

in verbondenheid met haar Heer,

in vriendschap met de kinderen die

haar toevertrouwd werden,

in eenheid met haar mederusters en haar familie.

Stil en bescheiden was re aanwerig in ons midden,
een veome en lieve medezuster,

aandachtig en biddend voor

alles wat haar ter harte ging, zowel de intentics
van de wereldkerk, van de congregatie

als van de gezinnen van haar broers en zussen.

Stil, bescheiden en vol wertrouwen had
Zuster Bernadette zich voorbereid op
de grote ontmosting,

Ze was gerced en verwachtte de Heer.

Mu mag ze openbloeien in de nisuwe dageraad
van Gods eeuwige Liefde.



