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O Gij, die kommrend sterven moest, en vader waart,
En mij liet leven, en me teeder leérde leven,
Met uw zacht spreken en uw streelend handebeven,
En, toen ge stierft, wat late zon op uwen baard.
(Karel Van De Woestijne.)

+ Tot vrome nagedachtenis aan
den Heer Clemens-Franciscus Yan Cauteren

weduwnaar van

Mevrouw MARIA VAN DRIESSCHE.

Geboren te Berlare, op 31 augustus 1888 en godvruchtig

overleden te Aalst (O. L. Vrouw Kliniek} op 11 April 1957.

Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden en
de Pauselijke Zegen ,, In Articulo Mortis. ”

Lid van verscheidene godvruchtige Genootschappen.

Ik ben ziek geworden en er was niemand die mij hel-
pen kon; dus op U, o Heer, heb ik mijn betrouwen ge-
steld. (boek van de psalmen.}

Deze woorden zijn goed toepasselijk op de dierbare
overledene. In stille eenvoud, onverdroten werkzaamheid,
trouwe huwelijksplicht, bestempeld met heel wat kom-
mer en zorg maar vooral in groot vertrouwen op God,
heeft hij zijn levensdagen doorgebracht. :

Zo dikwijls heeft hij de klokken van de kerk doen
luiden om jubelende vreugde of rouw en droefheid aan
te kondigen. Heden galmen de klokken om zijn overlij~
den; doch in hun droeve stem zindert tevens de stem
van hoop en blijlde verwachting. Immers bij een goed
christen wordt het leven niet ontnomen maar alleen veran-
derd in een’beter. ‘

Hij woonde dicht bij de kerk maar leefde ook met de
kerk innig mee, zodat hij een voorbeeld achterlaat voor
velen.

Dierbare kinderen, kleinkinderen, familieleden en vrien-

den, ik zeg U geen vaarwel maar tot weerziens. Samen

met moeder wacht ik op U in het heerlijk gezelschap van
de engelen en de heiligen, bij 't aanschouwen van de
driemaal heilige God. Wij waken over U allen. Dank voor
uw tedere genegenheid ; gedenkt mij in uw vurige gebeden.

H Hart van Jlerne ik heb betrouwen op UL
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