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Geboren op 01-10-1914 te Berlare
Overleden op 25-02-1975 te Lede
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VROOM AANDENKEN
AAN DE HEER

CYRIEL VAN CAUTEREN

zoon van wijlen Heer en Mevrouw
Hippoliet Van Cauteren-De Maersschalck

geboren te Berlare op 1 oktober 1914 en
schielijk overleden te Lede op 25 februari
1975, voorzien van de H. Sacramenten.

Lid van het Marialegioen en van de Kon.
Fanfare De Vriendenbond.

Deze lentemaand brengt het ons weer voor
ogen, hoe alles rondom ons sterven is en
weer herleven. Het leven gaat heen en keert
weer in zovele duizenden vormen.

Ook als tuinier heeft onze dierbare over-
ledene dit steeds zo intens rondom zich
aangevoeld. Het was zijn vreugde al wat
groeit en bloeit te helpen ontwikkelen en
uitgroeien tot schoonheid en levensmoed
voor allen die voorbijgaan. Zelf was hij ook
zo een levenslustig man, die blijheid en
vriendschap uitstraalde waar hij kwam.
Voor eenieder had hij een goed woord en
een rake kwinkslag. Hij was open en har-
telijk als de waaiende vlag waarmee hij
zo gaarne de feestklanken van de ,,Vrien-
denbond” aankondigde.
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¥ Doorheen dit alles kondigde hii ook de

blijde boodschap aan van de Heer, voor
wie hij ijverde door het Marialegioen en
ook met zijn eenvoudig woord en zijn eer-
lijk wvoorbeeld.

Op zijin vele fietstochten langs de weg naar
vrienden en familieleden, is hij nu afge-
stapt om de reis te beginnen naar de gro-
te Vriend die hem kan doen herleven in
eeuwigheid,

Mocht hij voor ons allen die hem kenden
en waardeerden, een voorbeeld en een voor-
spreker wezen. — Hiertoe willen we ver-
der offeren en bidden in deze eucharistie.

De families Van Cauteren-De Maersschalck

danken U voor uw blijken van kristelijke
deelneming en voor uw gebed.
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