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En al zijn wij mensen gemaakt om te
leven... toch moeten wij sterven. Maar
sterven is voor een gelovig mens niet
ophouden te leven, maar het begin van
een voor ons hier onvoorstelbaar be-

staan. Het begin van een leven dat niet
meer sterft.

DIERBAAR AANDENKEN AAN
de heer Frans VAN CAUTEREN

echtgenoot van
mevrouw Caroline STOOPS

oudstrijder

en oorlogsvrijwilliger 1940-1945
stichter van de firma «Franca»
geboren te Berlare op 15 maart 1910,
overleden te Antwerpen

op 19 december 1984

Gesterkt door de Sacramenten der
Zieken.

Een dierbaar mens is van ons heenge-
gaan. Het plotse en onverwachte schei-
den heeft in ons hart een weemoedig
gevoel gelaten...

Het leven is broos en vergankelijk.

Hij was een ingoed mens, echtgenoot
en vader, een harde werker.

Hij was een echte natuurliefhebber en
leerde in die natuur de vissen kennen
en hield eraan in de natuur bij de vis-
sen te zijn, met zijn trouwe vriend Jan.

Heer onze God,
Wij zijn U dankbaar om zijn schoon en
goed leven. Zijn aandenken bewaren
wij in ons hart.

De familie dankt U van harte voor de
blijken van meeleven en uw gebed.
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