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Ze 15 gaan rusten bij de Heer
Ze Is rijker dan wij, want

Zij weet nu wat een paradijs is. .

We bewaren

Marie, Irene Van Keymeulen

in onze herinnering.

Haar moeder was Mevr. Leontine Van Durme (F)
haar vader was Dhr. Edvard Van Keymeulen (7)
Ze werd geboren te Wichelen op 19 december 1931
en is er zacht heengegaan op 30 april 1990,

Ze vond hulp en sterkic in het H. Sakrament der
zieken en de Pausclijke Zegen.

Ze was lid van verscheidene godvruchtige
genootschappen.

De familics
VAN KEYMEULEN en VAN DURME
danken voor uw medeleven.

Leven, dat was voor Marie Irene een gehoor-
zaam en liefhebbend kind zijn voor haar ouders,
Vooral voor haar vader, wiens laatste lcvensja-
ren ze vulde mel zorgvolle liefde.

Leven, dat was ook begaan zijn met haar gansc
familie en de dorpsgemeenschap rondom haar.
De eenvoudige vriendelijkheid viel weinig op
omdat zij haar ware aard was.

Leven, was voor haar ook met respekt en gewe-
ten het werk doen waarvoor ze bij haar werkge-
verde verantwoordelijkheid had aanvaard. Haar
ghmlach was nooit lang verdwencn; ze was een
goede kollega.

Haar leven was ook kunnen lijden en met haar
eigen verdraagzaamheid en grote moed tot het
cinde gaan, in berustende aanvaarding.

Haar Icven, ziek-zijn en heengaan hebben ons
geleerd dat ernog engelen zijn onder ons. Enge-
len zoals 1], maar ook engelen zoals #1j die haar
in cerlijke naastenliefde hebben begeleid naar
de grotc overgang.
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