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Vroom aandenken aan de heer

Gaston VAN HULLE

Echitgenoot van wijlen Mevrouw

Rosa BONTINCK

Geboren te Qedelem op 8 maart 1917 en
godvruchtig overleden te Assebroek op 17
scptember 1988, gesterkt door de

H. Sakramenten van de zieken.

Picrre en Christine Van Hulle - Vanhliaecke
en kinderen Serge en Geoffrey

Thérése Van Hulle en kinderen Sophie,
verloofde Peter en Virginie

Paul ¢n Clara Van Hulle - Morticr

en kinderen Bart en Pieter

Patrick en Marleen Van Hulle - Tamsin
en kinderen Thomas, Matthias en Annclore
Jan en Monique Van Hulle - Blieck en
kinderen Jurgen, Nathalie en Charlene
+Luc Van Hulle

Jean-Marie en Bernadette Fossépré -
Van Hulle en kinderen Kristof, Frederik,
Pascal en Charlotte

de families Van Hulle, Bontinck
Ballegeer en Seurvnck

danken U wvoor uw gebed en de blijken
van deelneming.

Fun. en begrafond. D. Bleyaert. 35.18.46

Afscheid nemen is dankbaar meedragen
al wat waard 1s om met te vergeten...

DANKBAAR PA, zijn jc kinderen voor je
onbaatzuchtige hulp en steun. Je huis was
een thuis voor ons allen. llen thuis vel
samenhorigheid en oprecht plezier, Maar
ook hij moeilijke momenten, een veilige

thuishaven waar wij altijd begrip en sterkte
konden vinden. DANK

DANKBAAR TPARREIN, zjmn je klein-
kinderen, voor je warm onthaal. Voor het
begrip van ons jong en ongeduldig zijn.
Voor het liefdevol begaan zijn met onze
verlangens en wensen. Voor je steun en
erkentelijkheid bij ons zocken en streven
langs de moeilijke weg naar de volwassen-

heid. Voor de oprechte liefde, DANK

DANKDBAAR BROER, SCHOONBROER,
NONKEL, zijn je zusters, broers en familie
voor je levenslust en vitaliteit. Voor je
bereidheid om spontaan en zonder eigen-
belang te helpen. Voor je rotsvast ver-
trouwen en geloof in de waarde van een

hechte familieband. DANK

DANKBAAR GASTON, zijn je wvrienden
en kennissen voor je Gaston zijn, een een-
voudige, echte vriend en mens. DANK

DANKBAAR GOD, zijn wij U allen voor
al dit moois dat waard is om niet te
vergeten. DANK



