Francisca Celina Van Huylenbroeck
Geboren op 25-06-1885 te Pamel

Overleden op 12-11-1962 te Pamela
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Geloofd zij Jezus-Christus |

T
BID VOOR DE ZIELERUST
VAN ZALIGER MEVROUW

Francisca Celina
VAN HUYLENBROECK

achtereenvolgend weduwe van

Fredericus VAN HOLSBEECK,
Petrus Jozef VERNAILLEN
en August DESAMBLANX

LID ¥AN DE YROUWENBOND YAMN HET H. HART,
VAN DE KRISTELUKE MOEDERS EM YAN DE
BOMD YAMN DE GEPEMSIOMNEERDEN

geboren te Liedekerke, op 25 juni 1885,
en vroom in de Heer ontslapen te Pamel,
op 12 november 1952, gesterkt door
de genademiddelen van onze Moeder de

H. Kerk.

In stille vroomheid heeft moeder ge-
leefd, in vrome stilte is zij naar de hemel
gegaan. Eenvoudig en schoon, als een
voorbeeld voor al haar kinderen. Drie-
maal achtereen in de echt wverbonden,
heeft zij driemaal de zware beproeving
van het weduwschap gekend en heeft zij
de liefde van haar rijke moederhart ge-
lijkelijk geschonken aan al de kinderen
die de Heer haar heeft toevertrouwd. Zij

mocht dan ook steunen op detrouwe en
erkentelijke liefde van haar kinderen en
heeft bij hen steeds troost en genegen~
heid gevonden.

Wij vertrouwen, o Heer, dat Gij moe-
der opgenomen hebt in uweeuwige lust-
hoven, waar haarzielschitteren mogemet
de glans van uw goddelijke heerlijkheid
en waar zij voor altijd moge dragen de
kroon wvan het christelijke moederschap.

Moeder Maria, zegen onze moeder die
ook steeds uw kind is geweest |

AVE MARIA

e

De familién VAN HUYLENBROECK,
VAN HOLSBEECK,
VERNAILLEN,

DE SAMBLANX,
VAN DER PERRE,

danken U voor de blijken van

deelneming en gebeden.

Drukkerij VAN DER KELEN, PAMEL



