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Wil in vroom gebed gedenken
de ziel van de Heer

Pieter Jozef VAN HUYLENBROECK

echtgenoot van Mevrouw Amelia ARI]S;

geboren te Erembodegem op 18 mei 1883 en er god-
vruchtig overleden op 3 juni 1964, versterkt
door de heilige Sacramenten der stervenden.

Geloofd zij Jezus Christus die ons verlost heeft door
zijn kruis en verrijzenis. Geloofd zij Jezus Christus die
in ons plaats geboet heeft en ons verlost van d'eeuwi-
ge dood. Geloofd zij Jezus Christus die voor ons de
hemel geopend heeft en ons verzoent met God. Geloofd
zij Jezus Christus onze enige Middelaar die voor ons
enophoudend ten beste spreekt en vergiffenis schenkt.

Het leven is een strijd, een kruisweg en wat zouden
we zijn zonder Jezus Christus. Dank aan Hem kan ons
leven waarde hebben en schoon worden voor de eeu-
wigheid. Mochten we dit altijd beseffen en ons leven
naar het hemelse richten door Gods geboden te onder-
houden. Wat iz het leven anders waard ?

De dierbare overledene was een zorgzame echtge-
noot en een gacd: vader, die steeds leefde en werkte
voor zijn gezin, Met hem is verdwenen de vreugde van
hun hart en hun blijdschap is in droefheid veranderd.
Dioor een onverbiddelijke kwaal aangetast. morde hij
niet, maar leed verduldig en was vol onderwerping

aan de Wil van God.

Beminde echtgenote. lieve dochter en kleinkinderen.
wees niet ontroostbaar in uw smart. [k heb deze aarde
vol van kwellingen en cllenden verlaten om 't eeuwig
leven in te gaan vol vrede en rust. Ik dank v voor uw
liefde en zorgen. Samen met mijn dierbare familicleden
en vrienden zult gij mij indachtig zijn in uw gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid 300 d. a.
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Mevrouw Pieter Jozef Van Huylenbroeck-Arijs.
zijn echtgenote :
MEI'E'; IUEd. Af_‘h- Vﬂﬂ dgﬂ BEI‘E’;LE- VE"I Huy:enbrmk
zifn dachter;
Heer William Van den Berghe.
Mejuffer Marie-Paule Van den Berghe,

zijn kleinkinderen ;

De families Van Huglenbroeck.
Arijs,
Callebaut,
Boel,

Een milde troost waren ons uw blijjken van
kristelijke deelneming en genegenheid bif het
afsterven van onze zo dierbare overledene.
Hiervoor onze kristelifke dank.
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