Katia Van Huylenbrouck

Geboren op 27-11-1971 te Tielt

Overleden op 13-04-2012 te Zingem

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Dankbare herinnering aan

Katia
Van Huylenbrouck

gebaren in Tiglt op 27 november 1971
en overleden in Zingem op 13 eprif 2012,

Eric en lenny,
Kurt en Sophie, Febe, Noah en Elle

danken u voar uw steun en uw medeleven bij dit afscheid,

De nemis word! opgedragen op zondag 3 juni 2012
om 9.30 uur in de Sint-Bavokerk in Zingem.

Katio,

Toen je werd geboren, wos je net als alle kinderen, een wolk van een
haby. Er log een mooi leven voar jou in het verschiet. No @ onbezorgde
faren sloeq het noodlot echter toe. fe voelde je niet zo lekker en no
verschillende onderzoeken werd er cen tumor in je hoaofd vastgesteld.

Er volgde een longe periode van bang afwachten, maor je vocht terug en
witeindelijk wist je het monster in fe hoofd te verslaon. Moar je leven zou
nooit meer hetzelfde zijn. Je bleef echier niet bif de pokken zitten en
probeerde een 20 normaol mogelifk leven te leiden, net zoals iedereen.
fe studesrde af, 2oche en vond werk, ondonks fe beperkingen. Je sloagde
er zelfs in, met behufp von fomilie en vrienden, zelfstandig te goan
wonen. lets woar je zeer trofs op was. De kinderen van je broer woren
jouw oogappels, die drie bengels, en dan voorol Elle, woarvan jif meter
wuos, Ze vonden jou een toffe tante, anders don de andere fontes, mogr
ze wisten dat ze hif jou oltifd terecht kondan voar 2en snoepje.

fe gezondherd ging er steeds op achteruit en de ziekenhuisopnames
volgden elkaar In sneltempo op, tot je hart het begaf.

Kotia, je leven was niel mokkeliik moor toch kon je ervan genieten.
Katia, dochter, zus, tante, we zullen je missen, het go je goed.

Slaap xacht.
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Het was onverwacht maar toch verwacht,
het was verwacht en toch nog onverwacht.







