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Haar leven heeft een kroon gedragen
van gouden moederlijk geduld

dat zonder voor zichzelf te vragen
gestaag de vele, vele dagen
geluidloos zorgend heeft gevuld.
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Vroom en blijvend aandenken aan

Mevrouw

Celina Maria CELIE
Weduwe van de Heer Adolf POPPE

Zij werd geboren te Desteldonk
op 9 september 1918
en is godvruchtig overleden te Gent,
Volkskliniek, op 28 juli 1993,
gesterkt door de sakramenten der zieken.

Moeder, uw heengaan doet ons onnoemelijk veel
pijn, want uw zorgende liefde en uw moederlijk
geduld hadden u zo dierbaar en beminnelijk ge-
maakt.

Wij kunnen het nog niet beseffen, want alles is
zo vlug gegaan, zo onverwacht.
Samen met vader zaliger hebt u gewerkt, ge-
zorgd en bemind. Uw inzet voor uw gezin was
groot. Niets was er u te veel.

Het heengaan van vader, nu 3 jaar geleden,
heeft u diep geraakt. Met wat een toewijding
en bezorgdheid heeft u hem omringd tot zijn
laatste adem. Dit alles liet diepe sporen na,
maar in stilte hebt u dat gedragen en voor ons
verborgen.
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U waart een diep-gelovige wvrouw en moeder.
Zolang u kon ging u iedere zondag naar de kerk,
die je in je vrije uren netjes hield. In je gebed
vond je de kracht om dit alles te dragen en te
verwerken. Je grootste geluk bestond erin an-
deren gelukkig te maken. Bij u waren we elke
week welkom en verwacht.

Flots en ongevraagd wordt je ziek en voor we
het goed beseffen, ben je van ons heengegaan,
omringd door ons allen.

Uw heengaan moeder, maakt ons verdrietig
maar vergeten zullen we Je nooit.

God, wij danken U voor alles wat zij voor ons
was, voor alles wat zij ons gaf.

Rust thans voorgoed in vrede, samen met vader
zaliger... tot we samenzijn in de liefde van de
Vader, de Zoon en de H. Geest,

Dank u, moeder.

De families danken om de blijken van christelijk
meeleven en voor uw gebed.

Uitvaartverzorging Ongena, Wachtebeke,
tel. (09]) 345.02.05.



