Maria Margareta Spaerkeer

Geboren op 08-07-1894 te Overmere
Overleden op 08-07-1970 te Zele
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BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

Maria Margareta Spaerkeer

echtgenote van mijnheer Petrus Leopold
Dauwe geboren te Overmere 8 juli 1894
Overleden te Zele 8juli 1970
Gesterkt door de Sacramenten der zieken
en der stervenden en de Pauselijke zegen
Lid van de bond der gepensioneerden en
grote gezinnen.

Alwle leelten in Mij gelooit, zal niet starven
voor eeuwig evang +lie,

Frecles op haar verjaardag 1s moeder naar de
hemel gegaan. Het oude gezegde « wat een moe-
derlijden kan » habben we kunnen ervaren bii deze
moeder; maar ook habbzn we kunn:n ervaren dat
de liefde van moeder alles overwint. Moeder heeft
veel geleden, Alleen een groot geloof In Gods
liefde was haar kracht In dlle moeilijkheden en
tegenslagen, waarvan ze noolt gespaard bleel
En toch was het niet haar eigen leed dat haar pijn
deed. maar het lijden van haar kinderen, want een
moeder vergeet zichzelf voor de kinderen. Met
volle toewijding heeft ze geleeid voor haar gezin.
Ze kwamen allen toch 20 graag naar hun thuis,
bij moeder. En dit moet haar wel v=el vreugde be-
zorgd hebben: dat al haar kinderen haar zo gene-
gen bleven
Lieve moeder. we danken u. Ge waart zo goed

voor ons allemaal. Ge zijt een lichtend voorbeeld
gsweest van levensmoed en olfergeest voor uw
groot gezin, We zullen u erg mlssen. Maar we
worden gesterkt door het voorbeeld van uw on-
wrikbaar geloof ondanks alles, en we dragen
in ons de hoop op een wederzien voor esuwig.
Beminnelijke echigenoot en kinderen, blijit
eensgezind en weest e2n steun voor elkaar.
Moeder, we blijven voor u bidden.

Yoor Uw blijken van genegenheid
en Uw vrome gebeden, danken U:

De families: Dauwe - Spaerkeer - Blancquaert



