Lucien Speele

Geboren op 27-02-1952 te Gent

Overleden op 31-05-2001 te Berlare

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

;

Dankbaar aandenken aan

De Heer
" LUCE "

Levensgezel van mevrouw Rita Arslan

Geboren te Gent op 27 februari 1952
Overleden te Berlare op 31 mei 2001

De families
Speele, Arslan, De Vos en De Man

danken u voor uw aanwezigheid en gevoelens van medeleven.

www. indeken_be

Zie de lente bloeien,

de zomers met vruchten belaan,

de herfstkleuren als feestvuren gloeien,
de winters in hun harnas staan.

Ik tel en kleur de seizoenen,

bij de wateren van het Scheld,
waar het hart is achtergebleven
en blijven zal tot het end.

Nu zacht, dan ruw, waart gij;

soms vredig, soms niet in te tomen.

Wij hielden van jou en dat blijft bestaan,
nu ga je heen, 't is moeilijk te geloven.

God dankend voor een schoon verleden.
Vervuld met roekomst-beden.
Hij zei: 't is goed, ik ben tevreden.

‘1 is zo moeilijk om afscheid te nemen.

Bagr. Vaarman- Sale, Badare Tel 052/42.30.14
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