Maria Celestine Speleers

Geboren op 27-03-1904 te Erondegem
Overleden op 30-12-1974 te Impe
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Bid voor de ziel van
Mevrouw

Maria, Celestine
Speleers

echtgenote van de Heer
René De Kerpel

geboren te Erondegem op 27 maart
1904 en godvruchtig overleden te Im-
pe op 30 december 1974, gesterkt
door de HH. Sakramenten der ster-
venden en de Pauselijke Zegen.

Lid van verschillende godvruchtige
genootschappen.

Komt, gezegenden van Mijn Vader,
neemt bezit van het rijk, dat voor u
is bereid van de grondvesting der we-
reld af. Want ik was ziek en Gij hebt
Mij bezocht.

Deze tekst uit het Evangelie illustreert
zo goed een der grondlijnen van haar
leven. Haar dagen vol werkzaamheid,
toewijding en zelfopoffering heeft zij
bijeengebracht tot een bloementuil,
wier geur haar naastbestaanden altijd
zal bijblijven. Zij was een sterke moe-
der, die leefde om zich te geven en
voor anderen te zorgen. Zij was een
goede moeder die haar eigen leed wist

te verbergen om enkel troost uit te
stralen voor anderen. Zij was een ge-
lovige moeder die bij de Heer in ge-
bed en Eucharistie troost en steun
heeft gevonden en niet bang moest
Zijn voor een eeuwige ontmoeting.
Hoe pijnlijk moeten de laatste weken
geweest zijn omwille van het lichame-
lijk lijden en de afhankelijkheid van
anderen en het noodgedwongen isole-
ment. Als goud dat door het vuur ge-
louterd wordt, werd de deugdelijk-
heid van haar geloof daarin bewezen
dat zij lijden en pijnen aanvaardde als
een dagelijks offer aan God opdroeg.
Dierbare echtgenoot, dierbare kinde-
ren en kleinkinderen naar U gaat mijn
oprechte dank - en aan alle vrienden
die mij trouw en genegen zijt geble-
ven. Uw hulp en uw bezorgdheid wa-
ren mij een sterkte en een troost.
Blijft mij indachtig in uw gebed en ik
blijf voor u allen bidden bij de Hemel-
se Vader.

De families : De Kerpel, Spitaels,
Speleers en De Bruyne,
danken U voor de blijken van deel-
neming in hun rouw.
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