Catharina Emilienne Marginet

Geboren op 26-12-1914 te Onkerzele
Overleden op 28-07-1994 te Lessen

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be
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" 1k legde mif neer om te rusten en sliep in ;
ik stond op, want de Heer ondersteunt mij "
Antifoon van Pasen

_‘_

DANKBAAR AANDENKEN AAN

Mevrouw
Catharina MARGINET
weduwe van de Heer
Cyriel Van Heddegem

Lid van de kristelijke bond der gepensioneerden

geboren te Onkerzele op 26 december 1914 en
godvruchtiy overleden te Lessen op 28 juli
1994, begeleid door het gebed van de H. Kerk.

De families:
MARGINET - VAN HEDDEGEM
DIERICX - CAPIAU
danken U voor de blijken van medeleven in
hun rouw en voor de steun van Uw gebed.

www.indeken.be

Sterven doe je niet ineens
madr af en toe en beetje
en alle beeties die je shierf
‘t is vreemd, maar die vegee! je
het 1s je dikuyls zelfs onigaan
je zegt ik ben wat moe
maar op een keer dan ben je aan
je laatste beetje toe.
Toon Hermans

Dank U, Heer, voor dit leven
gerijpt door zoveel lijden.
Laat het opbloeien nu

in de vreugde van Uw Liefde
voor altijd, samen

met wie Zijn voorgegaan.

DAT Z1J RUSTE IN VREDE.
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