Albert Marién

Geboren op 10-11-1930 te Adinkerke
Overleden op 29-06-1997 te Bulskamp
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Cankbacr aandenken aan

De heer Albert Mariéen.
Weduwnaar van mevrouw Desmadt Denise.
Geboren te Adinkerke op 10 november 1930
en godvruchtig overeden te Bulskamp

op 29 juni 1997,

Gesterkt door de Sacramenten en het ge-
bed van de gelovige Kerkgemeenschap.

* lemand uit ons midden is gestorven, een
mens gelefd, verirouwd, iemand die met
ons heeft geleefd: die gelachen heeft en
gewesend ...

Jjn stem - de verrouwde stem van Albert -
kinkt ons neg in de cren.
Zijn boeld staat gebeiteld in ons geheugen.

Albert, wij zullen je niet vergeten, wij zullen je
naam kiijven gedenken.

Dearom ook zijn we hier samen.

Cns hart kent stille en leegte, maar wij willen
ons nief clleen bulgen over het verdriet ,

Wij willen cok mat en veor jou bidden, want
jouw leven leggen wij vol vestrouwen in Gods
hand. Hi alleen kan het voltooien,”

*Deavondkomi 2o stil, 2o stil... 2o traagzacm
aangetreden ...” (G.Gezelo)

en zZachiles werd je uitgenodigd :

"'t Is avond en 't Is rustensrecht.” (G. Gezaie)

Zo stil ging jo van ons hean, 20 stil worden wij
hiercoor.

Zovaak hebje stil “donk je wel” gezegd veor
de zorg ende lisfde en de warmte waarmee
je werd omringd door je kinderen, familie en
medewerkers van St Anngl,

Je giméach en je dankbare woorden blijven
“stil” bJ ons keven.

Donk je, pa. en ... tot wij elkaar weerzien.

Dankbaar om iedere blik van deelneiming :
Georges en Micheline Weilss- Marién

Zin kinderen
De fomilies Marién en Desmedt,
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