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Dankbare herinnering aan

DE HEER

Aloysius Marién

echtgenoot van mevrouw
Leonia Berré

Geboren te Nijlen
op 14 oktober 1924
en godvruchtig overleden
te Herentals in het
Sint - Elisabethziekenhuls
op 7 december 1989,

Voor de blijken van genegenheid en
deelneming danken U, de families:
Marién, Berré, Lieckens en Buis.

Paul Drnyts 014 f 21. 21 . 56.

Wies, wij kenden jou als de levenslusti-
ge gezel, met het grote hart, steeds
klaaromte helpen, liefte hebben, erfe
ziin. Dat grote hart is nu plots stilgeval-
len, voor ons geheel onverwacht, want
uit jouw mond kwam nimmer een
klacht. Gisteren nog zat jij te praten en
te lachen in jouw zetel. Die plaatsis nu
leeg. en het is stil nu in huis. Te stil.

Vake, elke dag kwamen wij met jou
spelen, maakten wij samen ons huis-
werk. Jij was onze grootste vriend, jjj
had altijd tijd, en ook al maakten wi
somsnogzoveel kabaal, het kon joual-
lemaal niet veel maken... en nu ben jjj
er niet meer, wij missen jou heel veel.

Va,wijwarenzo graagnogjarensamen
gebleven. wij hebben niet de tijd ge-
kregen om al jouw liefde terug te
geven. bedankt va, voor alles!

Nieke, bedankt voor de mooie jaren
die wij samen hebben gehad, fe sa-
men met de kinderen en later met de
schoon- en kleinkinderen.Kinderen en
kleinkinderen. Wees dan gerust, ik ben
er voor jullie voor altijd.



