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Goede Jezus, wees niet mijn Rechter, maar mijn Zaligmaker.

il Bidden we voor de zielerust van

Mijnheer Camiel Christiaens
Weduwnaar van

Mevrouw Zo# DE BRUYCKER
geboren te Oordegem, de 11 december 1876 en zachtjes in
de Heer ontslopen te Ultbergen, de & maart 1959, versterkt
door de H. Sacramenten en Apostolischen Zegen.

Eenvoud en oprechtheld weren zeker kenmerken van de
dierbare overledene. Werkzaomheld en lislde wvoor zijn
huiskring waren met hem wvergroeid. Immers vroegtijdig
weduwnaar, heelt hij zijn gezin met den arbeld z!ner han-
den groot gebracht, en zijn grote bekommernis was de goe-
de gevoelens waarvan hij zelf doordrongen was in het hart
zijner kinderen te prenten.

God zegende zijn pogingen ; hij heelt de vrede zien heer-
sen In zijn huis dat groeide en bloelde onder Gods Tegen,
De vruchten van zijn zorgen heelt hij reeds op aarde mogen
smaken: eerbiedigheld, behulpzaamheid en llefde der kin-
daren, dis tot over het graf zal biljven leven.

In deze tijd van engheld en gemakzucht, was zijn eer an
roem; aon 't hoofd te stoan van een kroostrijk hulsgezin,
Alle zegen was hem welkom. Ult hem sproot een talrijke
famille. Veertien kinderen ontving hi] onderdanig van den
heer, en schonk Hem er vijf terug. En hoe kroosirijker ze
werd, hoe welvarender ze opkwam : in Gods zegen is alles
gelegen, en men zag hier een gelukkige vader en gelukkige
kinders.

Mijn dierbaarste kinderen, ik weet hoe gi] om mij bekom-
merd waart. Dankt met mij den Heer Die voor mijzo goed
en barmhartlg Is geweest. Ik dank u om uw zo toegewljde
liefde. Dank bijzenderlijk aan u allen die mijin mijn zo pljn-
_ lijke ziekte mat zoveel liefde en zorg omringd hebt

God heloofde de kinderen te zegenen die hun ouders
eren ; mocht dle zegen mild en evervlcedlg uw aandeel zijn
en u vergelden wat gij zo edelmoedlg voor mi] gedaan hebt.

Goon reden hebt glj om mistroostig te zijn, want vele
jaren mochten wij samen leven en werken met alkaar; sa-
men doorbrengen in liefde en lead. God schonk mij een
hoge ouderdom, en met de Jaren groelde de liefdeband
tussen ons. Leeft voort eendrachtlg gebonden door den
band der onderlinge lieide.

Vaartwel, mijn beminde kinderen en kleinkinderen; ik
verlaat u om uw teergeliefde moeder in den hemel te gaan
vervoegen. Jk vroog van uw genegenheld een herinnering
in uw gebeden en HH. Communi&n, tot ultwissing van mijn
fouten en nalatigheden.

Uw dee|nmning in het verlies
van hem die ons zo dierbaar
was, schonk ons veel troost,
£11 uw gehed was een kosthare
|uﬂp voor onze welbeminde
overledene.

Wij danken U daarveor van harte.
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