Elisabeth Marién

Geboren op 20-09-1913 te Lier

Overleden op 25-07-2003 te s Gravenwezel
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

“Hoe kan ik mifn dank beiuigen
voor al wat de Heer mij gaf?”
psalm 116,12

Wij danken de Heer voor het leven van

ZUSTER IDA

Elisabeth Marién

Zuster van het H. Hart van Maria
van ‘s-Uravenwezel

Geboren te Lier op 20 september 1913
ingetreden op 24 september 1931
voor het leven aan de Heer toegewijd op
21 juni 1936
en overleden te ‘s-Gravenwezel
op 25 juli 2003

Dank voor uw aanwezigheid, uw gebed en
medeleven.
De zusters van het H.Hart van Maria
van ‘s-Gravenwezel
De families Marién en Van de Velde

Zuster Ida was een veelzijdig begaafde vrouw,
vaardig, ondernemend, levenslustig, met een
haast ontembare vitaliteit., met zin voor netheid
kunst, poézie...

Als verpleegkundige werkzaam in het Wit-Gele
Kruis was zij steeds dicht bij mensen in Zaventem
en in Schilde.

Overal bracht zij opbeuring, een straaltje zon.
Voor de Schildenaren was zij een moederlijke figuur.
Wie kent er zuster Ida niet?

Als kind van de natuur
kweekte zij zelf planten en bloemen
en organiseerde lessen in bloemschikken.

Zuster [da hield veel van haar familie.
Z1) deelde hun vreugde en leed
en ze werd ook zeer door hen geliefd.

MNa de pensioenleefiijd bleef zij zich inzetten voor
de“Vrienden van de Zieken”.

Haar aandacht ging vooral naar de vereenzaamden.
Ze vond er grote vreugde in de communie te
brengen bij de zieken.

Waar haalde zuster Ida de innerlijke kracht voor
deze trouwe gegevenheid waardoor zij ook
anderen inspireerde?

God was de bron van haar leven,

Maria de zorgende Moeder.

Zuster Ida, uw medezusters danken u.
“Bloei als een blomme voor Gods geweldig
zonnelicht™  (naar G.Gezelle)
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