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Wie Maria vereerd en bemind heeft gedarende
het leven, zal in vrede zijn ook in het uur van den
dood. (H. BERNARDUS)
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BID VOOR DE ZIEL
VAN

MARIA DOROTHEA COPPIETERS

weduwe van

Aucust VERKISSEN

geboren te Overmere op ti Januari 1859 en er
overleden op Zaterdag 5 Augustus 1933.
Versterkt door de H. Sacramenten der stervenden.
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Gelukkig zij die zware kwellingen moeten lijden,
want na de korte beproeving, 'n eeuwig loon. (H.
JACOBUS) — De vrouw wier afsterven we betreu-
ren heeft veel geleden, maar immer met onderwer-
ping aan den H. Wil des Heeren. Haar afsterven
was zoo troostelijk voor hen die rond haar lijdens-
bed waren geschaard. Pijnlijk was het echtersoms
de arme vrouw, de laatste levensdagen, te moetan
zien lijden zonder haar oprecht te kunnen helpen.

Mijn dierbare kinderen, hebt dank voor al die
zorgen, die slapelooze nachten, die toewijding en
liefde, Draagt nu die liefde voor uw moeder over
op mekaar. Hebt steeds elkander lief. Dat uw
grootste geluk steeds moge bestaan in elkander te
helpen en gelukkig te maken, dan komt er vast een
dag waarop we, na korten tijd, ons voor eeuwig
met elkaar verheugen in den hemel.

Zoet hert van Maria, wees mijne zaligheid.
(397 dagen afl.)







