Elisabeth Marién

Geboren op 15-06-1853 te Halle

Overleden op 12-02-1938 te Schilde
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Zii die den Rozenkrans beminnen zullen bij leven
en sterven het licht, de volheid der genade en der
vrijheid genieten. B. Al

.|.

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Mevrouw

ELISABETH MARIEN
Weduwe van Mijnheer
FRANCISCUS VEKEMANS

Lid van het Broederschap van O. L. VYrouw van
Scherpenheuvel
geboren te Halle, op 15 Juni 1853 en godvruchtig
overleden te Schilde, op 12 Februari 1938.

Voorzien derTroostmiddelen onzer Moeder de H.Kerk

De krachten haar ontbrekende, stierf zij in een
gelukkigen ouderdom, op gevorderden leeitiid;
zij had de votheid harer dagen bereikt. Gen. 25-8

Zij was geloovig en werkzaam vanaf haar prilste
jeugd; met de grootste zorg waakte zij over haar
huishouden. Nu rust zij uit van haren arbeid en
hare goede werken volgen haar. Sprk. XXXI

Een kostbare schat heeft zij hare kinderen na-
gelaten ; haar diep kristelijk voorbeeld, ook dit
zal haar doen voortleven in hunne harten. Vaart-
wel, geliefde kinderen, ik dank u voor de liefde en
de zorgen waarmede gij mij steeds zoo liefderijk
omringd hebt. Doet hetgeen gij van mij geleerd,
gehoord en gezien hebt, bemint elkaar met broeder-
lijke liefde en vergeet mij niet in uwe gebeden.
Zoet Hart van Jezus, wees mijn liefde. (300 d. afl.)
Zoet Hart van Maria wees mijn heil. (300 d. afl.)







