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Geboren op 23-10-1866 te Oelegem
Overleden op 02-08-1931 te Schilde
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Gelukkig de dienaren, die de Heer bij ziin komst
wakende za2l vinden. Lucas XII:37.

.i.

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
Mijnheer
Franciscus Louis MARIEN

weduwnaar van Mev. Melania-Cath. CEULEMANS

Lid van den Bond van het H. Hart van Jezus,
geboren te Oeleghem, op 23 October 1866
en godvr. overleden te Schilde, op 2 Aug. 1931

poorzien ovan de troostmiddelen onzer moeder
de H. Kerk.

Als een stormwind die voorbiigaat zoo vergaat
de goddelooze, maar de rechtvaardige is als een
grondvest voor eeuwig. De verwachting der recht-
vaardigen is blijdschap. Spreuken X: 25, 28.

Indien het een huisvader bekend was, op welk
uur de diefi zou komen, hij zou voorzeker waken
en niet laten in breken in ziin huis. De Zoon
des menschen komt op een onvoorzien uur.

Matth., XXIV:43,44.

Mijne 1lieve kinderen, God roept mij op het
gogenblik dat ik wenschte voor U te leven, doch
weest niet bedroefd, gelijk zij die geene hoop
hebben. Eens zullen wij elkander wederzien en
niets zzl ons dan nog kunnen scheiden.

Hand. der Apostelen.

En gij, familieleden en vrienden, denk aan
mijn lot en bid voor mij.

Zioet Hart van Maria, wees mij genadig.

Zoet Hart van Jezus, maak dat ik T altijid
meer en meer beminne. (300 d. aflaat).

G. Ceulemans, begr. Ruggeveld, 70, Deurne-N.
Talafnnym s 590 £0













