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Zalig degenen die in den Heer sterven, van nu af zullen
zy van hunnen arbeid uitrusten, hunne goede werken zul-
len hen volgen. (Openbaring.)

..I.
BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
MISNHEER

FRANS MARIEN

Lid van den Bond wvan het H Hart, en van ver-
schillende Broederschappen.

Geboren’ te Halle, op Il October 1875 en zeer
godoruchtig overleden te Antwerpen, (St Vincen-
tiusgasthuis) op 7 November 1945.

Voorzien van de laatste H.H. Sacramenten.

De duurbare overledene was een man van onvermoeide
werkzaamheid, een voorbeeld van kristelijken levenseen-
voud, diepe geloofsbeleving en kinderlijke godsvrucht, van
iedereen geacht, zijn gedachtenis zal in zegening blijven.

Hij heeft den goeden strijd gestreden, onwrikbaar het
geloof bewaard... Hem is weggelegd de kroon welke de
rechtvaardige Rechter hem geven zal. II Tin. 4

Hoe gelukkig is het te sterven na een standvastige gods-
vrucht gehad te hebben tot het Hart van Hem die ons
moet oordeelen. F. Marg. Maria.

Dierbare broeders, zusters en bloedverwanten, dank
voor de liefderiike zorgen waarmede gij mij altijd omringd
hebt, ik moet u allen verlaten want de Heer heeft mij ge-
roepen, vaartwel en tot weerziens in het hemelsch Vader-
huis. Blijft mij gedenken in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ons toekome Uw rijk1 (300 d. afl.)
Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht! (300 d. afl.)






