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Dankbaar gedenken wij
De Heer

Frans Marién

Echtgenoot van mevrouw
Josephina SNELS

geboren te Wijnegem op 1 december 1905
en godvruchtig overleden te Deurns in de
kliniek van O.-L.-Vrouw Middelares
op 26 maart 1988.

Gesterkt door de H. Sakramenten.

De familie dankt U wvoor uw gebed en uw

blijken van medeleven.

Zoals de schemering bijna ongemerkt het
licht verdringt, zo heeft de dood hem het
levenslicht ontnomen.

Uitgeput van krachten is de dierbare over-
ledene naar het eeuwig Vaderhuis gegaan.
De rechivaardige en goede mens sterft gerust,
de dood is voor hem het ware eesuwig leven,
het begin van een groot geluk.

Hij leefde stil, bescheiden doch gelukkig
om elke blijk van genegenheid.

Toen het lichamelijk lijden hem trof, heeft
hij dit geduldig verdragen, vertrouwend op
de Heer en gesteund door de nimmer afla-
tende zorg van zijn lieve echtgenote, zoon,
schoondochter en kleinkinderen,

Dierbare familie, in uw midden heb ik altijd
een goede thuis gevonden ; heb dank voor
uw genegenheid en uw goede zorgen.

Gij allen die mij dierbaar waart, wverliest
mijn aandenken niet, maar weest mij be-
hulpzaam door uw gebeden.

Heer, blijdschap en vreugde, maar ook lijden
en pijn tekenen ons bestaan.

Wij danken U dat de zorg voor deze mens
ons dichter bi] elkaar heeft gebracht en dat
wij van hem mochten leren dat ook het lijden
een weg kan zijn naar U, dank zij Uw Zoon.
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