Frans Raymond Martien

Geboren op 29-05-1896 te Gent

Overleden op 30-03-1969 te Gent
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DIERBARE GEDACHTENIS AAN
DE HEER
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echtgenoot van MEVROUW
Virginie Lawwerijns

geboren te Gent de 29 mei 1896 en er schiclijk overleden
na een langdurige en pijnlijke ziekte, de 30 maart 1969,
gesterkt door de H.H. Sacramenten der zicken
win extremis

Een trouwe en blijgezinde echtgenoot. vader. broer
en vriend is van ons weggegaan. Een eenvoudig mens...

Een kundig vakman die door zijn werk geen rijkdom
verwierf. maar wel een grote dosis levensblijheid waar
hij zijn omgeving kon van doen meegenicten.

Ecen kristenmens dic het « heb clkander lief » als
hoogste gebod had.

Een Vlaming die er fer op was, door God als
Vlaming te zijn geschapen.

Zijn dood was even scheon als zijn leven.

Laten wij zijn gedachtenis eren door « elkander lick
te hebben » zoals hij het ons steeds heeft voorgedaan.

Onze Vader diein de Hemel zije

geheiligd zij uw Naam. Uw rijk kome,

Uw wil geschiede op aarde zoals in de Hemel.

Diep getroffen door de blijken wvan

genegenheid hen in hun smart betoond,

danken U

De families MARTIEN,
en LAUWERIJNS.

Begrafenisondern. Cispa. Hoogpoort 44, Gent
druk. Vanoutrive, [cpenstraat, Gent.



