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‘Zie, Ik heb mijn maaltijd klaar, Maaltijd, moment van verbondenheid,
kom dus naar de bruiloft." (Mt 22.4) tijd van rustig-genietend bij elkaar zijn.
Zuster Gummara zorgde
vaor fijne maaltijden
met grote liefde bereid.
Voor talloos vele mensen
had zij steeds "de maaltijd klaar".

Dankbaar blijven wij verbonden met Priesters, studenten... schuif maar aan!
De Heer heeft haar nu zelf

voor de maaltijd genodigd :
een feestrnaal, een bruiloftsmaal.

Zuster GUMM_ARA Verrassend. Voor altijd mag zij aanzitten

bij Hem, die ze boven alles liefhad.

Jeanne Marién
Zuster Gummara was een sterke vrouw,

Zuster van het H. Hart van Maria moedig en minzaam,
zelf sober levend,

van fs—Gravenwezel. zeer mild voor de anderen,
Geboren te Lier op 10 augustus 1919 buitengewoon dienstbaar.

in het Klooster getreden te 's-Gravenwezel Het gebed stond centraal in haar leven,
: onopvallend, eenvoudig.
op 2 februari 1941, voor het leven aan de
Heer toegewijd op 27 april 1946 Zuster Gummara, wij danken U

en overleden in het Sint-Jozefziekenhuis om uw schoon mens-zijn, om uw 2uster-zijn,
een zuster met esn hart als dat van Maria.

te Malle, op 26 december 1999, Wij danken U om uw zorg en fijngevoeligheid
iy 0 voor uw familie, uw medezusters
en zovelen die uw goedheid mochten ondervinden.

Dank voor uw aanwezigheid, uw gebed en S ; e R
medej VEr, I| de oversiap naar nel derde millennium
even. De zusters van het H. Hart van gash | =chakcgilrnibzhena

Maria van 'f‘GfaV&nWEEE"- naar ons, die nog leven in de tijd,
De families Marién en Van de Velde. het tijd-loze LEVEN binnen.









