Achiel Hypoliet Huylebroek

Geboren op 30-08-1916 te Denderhoutem
Overleden op 29-06-1998 te Ninove
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heengegaan. Hij was een man van en voor de
natuur, sterk gehecht aan landelijke tradities, hij
volgde de seizoenen en de weders want daar

T Rustig en stil, zoals hij heeft geleefd is hij van ons

Uw naam staat geschreven

in de paim van mijn hand. hield hij van.
Hij ging ons voor in een sterk gelool, zonder veel

woorden maar oprecht. Nu de tijd aangebroken
Dankbaar aandenken aan was om nog van de oude dag le genieten, heeft
het niet mogen zijn. Hij is in slilte weggegaan
naar een ver land, waar er nooit meer pijn zal zijn

AChlel HUYLEBROEK en altijd vrede.

Mijn beste echtgenote, graag zou ik nog bij u

De heer

echtgenool van mevrouw gebleven zijn want we waren goed voor elkaar in
Celerine NOYEZ. goede en kwade dagen. Maar ween niet voor
Geboren te Denderhoutem op mij en zoek troost in het gebed dat we altijd
30 augustus 1916 en godvruchtig samen deden en van hier boven blijf ik aan u
overleden in het Nieuw Ziekenhuis denken. Nogmaals dank voor alles wat ge voor
te Ninove op 29 juni 1998, mij gedaan hebt. |k zeg u geen vaarwel maar tot
gesterkl door de ziekenzalving. wederzien hierboven.

Beste familie en vrienden. blijf goed voor elkaar
en help elkaar in vriendschap.

Moge God de Heer hem de vreugde schenken in
het hiernamaals.

Mevrouw Celerine NOYEZ, zijn echigenote

De families VAN HUYLEBROEK, NOYEZ,
COBBAERT en SERTIN

danken u voor uw gebed en
blijken van medeleven.
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