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Heer, geef ons de kracht
om te ganvaarden wal 1we
niet kunnen veranderen.

1.

Dit weze U een vroom aandenken aan

MEVROUW

FLORANTINA DE L'AUVRE

weduwe van de Heer
ALBERT, JOSEPH WERST,

geboren te Moerbeke op 18 augustus 1901
en godvruchtig overleden te Galmaarden
op 17 december 1987,
voorzien van de H. Sakramenten
« in extremis »,

De families

DE L'AUVRE, WERST,
BORREMANS en DEMEYER

danken om wuw gebed em medeleven.
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Ook deze vrouw heeft niet voor zichzelf
geleefd. Al haar doen en laten was steeds
gericht naar anderen. In eenvoudige goed-
heid stelde zij zich ten dienste en was
behulpzaam waar ze kon. Zij was één
van die vele gewone goede mensen, die
wel in stilte door het leven gaan, maar
van zo'n grote waarde zijn voor de me-
demensen.

Moeder, met uw heengaan wordt alles in
ons vreemd stil. Woorden kunnen moei-
lijk onze schrijnende pijn vertolken wan-
neer wij aan U denken, aan uw leven
van werk, offer, kommer en zorg.

God, tot U bidden wij om U te bedanken
dat wij zo een goede moeder mochten
hebben en vol vertrouwen vragen wij U
‘haar nu eeuwige rust en vrede te geven.

Beminde kinderen, en vooral gij mijn
liefste dochter, bij wie ik mijn laatste
levensmaanden heb mogen doorbrengen,
ik dank julie voor alles en dat de goede
God het U veelvoudig moge vergoeden.

Beste kleinkinderen, gij waart het zon-
netje in mijn leven. Moget gij van mij
een blijde herinnering meedragen in uw
verder leven.
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