Marc De L auvre

Geboren op 19-12-1946 te Galmaarden
Overleden op 07-04-1995 te M oerbeke
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Dit leven, broos als glas, is slechls doorgang,
ppgang, Kimmen, naar de reinste kimmen
waar sinds esuwen God & was

(Emmy Swerts)
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In de vrede van de Heer
is heden van ons heengegaan

DE HEER
Marc DE L’AUVRE
echigenoot van Mevrouw Betty COLLIER

Hij werd geboren te Galmaarden op 19 december
1948 an is plotseling overleden te Moerbeke op
7 april 1995, pegelesd door hel gebad van de

overiedenen,

Zaakvoerder BV BA Moperbeekse Bercenirale
& NV. Manberg Imma,
Erglid Visarmse Oudsirjders Oudsoldalen
Moerbeke

De famdies DE L'AUVRE, CCLLIER. DE TAEYE
en VAN ONACKER

canken U voor uw gebed en bliken van
medeleven in hun rouw,

www. indeken_ be

Onze loeverirouw; onze steun is ons zo plots oni-
rukt. Vader, j was zo'n lieve man. Met heel ons ge-
zn waren we blj samen te werken voor de zaak.
Jij was de spil van inzet, van vriendschap. Jii hielp
el aleen aan een fnsdrankge; jouw optimisme,
jouw goed woord voor ieder, jouw zorg voor elke
kiant was de beste frisdrank. Dag en nacht stond
e voor ons en elke Kanl klaar. Maar als een cief
in de nacht is de dood je komen halen, Gelukkig
heb jij niets atgezen, maar wij hebben zo veol ver-
arigt. Wij hadden zo grasg nog alscheid wilen ne-
men, of desnoods je nog jaren lang verrorgd, 2oals
we graag daden voor je moeder. We hadden met
jJoU NOQ 20 graag gencten van sjouws bioemen,
jouw lroeteldieren en die momenten van stil natuur
gerselen, Het leven gaat verder, Dank voor het le-
ven ons gegeven. We zullen het doorgeven aan
jouw zaak; maar vooral aan efkaar, aan j& petekind
Dennig en aan |e toekomstig tweede kleinkind, We
zullen je in onze ligide en gebed koesteren,

Begratanissen Drukken] Wiy Colier.De Tasye
Karkooistraat 2. 9500 Moerbeke, Tel, (054)413500
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