Nestor De L auvre

Geboren op 29-01-1905 te Moerbeke

Overleden op 29-04-1993 te Neder-Over-Heembeek
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be
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'Op de Heer stel ik mijn hoop, Gegroeid in eem gezin

op zijn Woord vertrouw iK' waar kinderen ontelbaar schenen
en men 20 vroeg reeds
zorgde voor elkaar: 2o was 'Peetje Stor’
een in-goede man en
bezorgde bekommerde vader
. voor de kinderen hem toevertroutod.
Dankbaar gedenken wij Als kind al getekend
met een lastige knie
de Heer was hij toch trumer Dooruit.
Nestor DE L’AUVRE Echt bewonderenswaardig :
waren zijn handen met manden en mandjes,
weduwe van Mevrouw met stoelen en steel voor aloam allerlei.
Adelina DE PELSENEIR Hij trok zijn plan tot op hoge leeftijd,
ook alleen gebleven.
Hij werd geboren te Moerbeke op 29 januari Tot op die dag die wij nooit vergeten
1905 en is door een smartelijk ongeval overle- en heel zijn huisje onherkenhaar verdween.
den in het Brandwonden Centrum te Neder- Aarzelend dierven wij eerst nog hopen dat
Over-Heembeek op 29 april 1993, gesterkt door hij nog wat blijven kon.

het H. Sacrament der zieken.
God die met ligfde neerziet op elke mens,
in@ullqr!ﬂmtlﬁjmmﬁfm&n

DE L’AUVRE - DE PELSENEIR Behoed hem in de palm
BORREMANS - VANDEN HERREWEGEN van ww eeuwige hand.
zijn U heel dankbaar voor Uw medeleven en Vergeet hem niet en laat hem leven
Uw gelovig gebed voor wie ons zo dierbaar in utw nabijheid
was en blijft. die vreugde is voor altijd,
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