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De Heer vergelde U het goede dat gij gedaan hebt.

+
TOT VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

August DE LAET

echtgenoot van Mevrouw

Anna BEUKELEIRS

geboren te Lier op 15 november 1910
en overleden te Antwerpen op 12 april 1972
voorzien van het H. Sakrament der zieken
en de Pauseliike Zegen «ln Articulo Mortis»

Hij was een eenvoudige, goede man, die
zich zijn ganse leven heeft ingespannen
om goed te zijn voor iedereen. Zijn huis-
gezin was zijn trots en grote liefde.

Zijn leven heeft dan ook gestaan in het
teken van de meest opofferende liefde en
zelfvergetenheid.

Berekening of eigenbelang waren hem
onbekend, de vreugde wvan de evenmens
was de zijne, zijn smart leefde hij intens
mee, Op zijn manier heeft hij het grote
liefdesgebod beleefd.

Mijn goede echtgenote, kinderen, klein-
zoon en familieleden, gij hebt mij altijd

bijgestaan zoveel gij kon, daar daok ik
I voor,

De echtgenote, kinderen en kleinzoon,
danken U voor de blijken van deelneming.

Lier, 12 april 1972.
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