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Tot wroom aandenken aan

MEVROUW
ELISA DE LAET

echigenote wvan de Heer Louwis VEREYCKEN

geboren te Boom, op 8 december 18089 en
godvruchtig overleden te Vremde, op 30 mei
1978

GESTERKT DOOR DE GEMADEMIDDELEM
VAN DE H. KERK.

Een goede en liefdevolle echtgenote en moeder
verliezen doet altijd pijn, bijzonder wanneer
dit afscheid zo plots en onvoorzien komt. Wij
treuren om haar heengaan, maar wij hebben
tevens de overtuiging en de troost dat de
Heer haar zal deelachtig maken aan Zijn wver-
rijzenis en Zijn eeuwig leven. ""Wie in Mij
gelooft, zegt de Heer, zal leven, ook al is
hij gestorven".

Wij zullen onze goede moeder blijven geden-
ken als een wrouw die stil en eenvoudig door
het leven ging, die trouw haar dagelijkse
plichten wervulde en goede en kwade dagen,
als uit Gods hand, aanvaardde. Zij was een

goed mens, een trouwe en toegewijde echt-
genote, een bezorgde moeder, die helemaal
leefde wvoor haar gezin.

Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen,
mijn heengaan laat een grote leegte achter
in uw leven, wij hadden elkaar nog zo nodig.
Maar denk er aan: de liefde, die ons aan
elkaar bond, houdt ons ook nu wverenigd.
Want liefde is sterker dan de dood. Heb
dank wvoor de warme genegenheid die gij mij
steeds betoond hebt, bijzonder tijdens de laat-
ste jaren van mijn wankele gezondheid.

Gij allen, die mi] dierbaar waart, verlies mijn
aandenken niet uit uw gedachlenis en wees mi]
indachtigp in uw gebeden.

De Heer Louis VEBEYCKEN,
Cre kinderen en kleinkinderen,

De Families DE LAET., VEREYCKEN,
VERVOORT en VAN CAUWEMBERGH

danken U wvoor uw troostende blijken
van deelneming.



