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« Wie in mi] gelooft, zal eeuwig leven.....»
(Belofte van Jezus.)

T

GELOVIG AANDENKEN AAN
DE HEER

Albert VAN CAENEGHEM

Echtgenoot van Mevrouw Martha THIENPONT.

Geboren te Oosterzele op 6 februari 1916, en
er godvruchtig overleden op 26 juni 1987, ge-
sterkt door de Hellige Sacramenten der zieken,

Oud-Strijder 1940-1945,

In Gods liefde aanbevolen en ten grave ge-
dragen te Oosterzele op 4 Jull 1987.

De families VAN CAENEGHEM, THIENPONT,
DE MULDER en DE GROOTTE

danken U wan harte
voor de blijken van deelneming
en Uw gebed.

avwnwindekenbe

« Heer, wil ons begeleiden in onze mense-
lijke kwetsbaarheid en miseries. Laat ons de
hoop en de moed vinden I:|i||: U in Uw eigen
kruisiging en In Uw elgen beloften van esu-
wig egeluk bij U. Wi willen immers In U
geloven. Probsren te doen wat goed is, men-
sen te helpen waar wij kunnen.

Wil onze menselijke kruisen die wij zelf
hebben gepoogd te dragen nu belonen met Uw
blijde wverwelkoming ».

Albert was een werkzaam gedienstig man
Midden zijn eigen miseries hielp hi] graag zijn
medemensen, buren, werkmakkers en wie op
zijn weg een helpende hand nodig hadden.

Margriet. we deden graag voor U wat we
konden. Soms ging dat onze krachten te boven.
”Igtiternin waart U altijd weer welkom in ons
uisje.

Beste kinderen met uw gezin, mijn heengaan
is wel bijzonder pijnlijk. Miets van onze men-
selijke kruisen s waardeloos : het kruis wvan
Jezus geeft man dat alles eeuwige betekenis,
Wilt nu veder zorg dragen voor Moeder.

Beste buren en vrienden, voor wat U voor
mij deed, ook in de uren wan mijn heengaan,
dank ik u zeer. God lone u elk goed werk
voor de mensen.

Heilige Maria, Moeder van God, bid voor
ons, kwetsbare mensen, nu en in het uur van
onze dood, Amen.
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